
 
Intredelied voorzang 

 
We gedenken 
 
Uw woord is een lamp ... 
 
Welkom 
 
Gebed om nabijheid 
Heer, op momenten dat het ons goed gaat,  
denken we soms niet verder  
dan onze neus lang is,  
doen we net alsof er geen morgen en geen  
zorgen zijn.  
Dat er op dat moment wél zorgen zijn  
bij andere mensen,  
daar gaan we onachtzaam aan voorbij. 
Heer Jezus, inspireer ons  
om het goede te doen. 
 
Christus, via de vergelijking met de lelies  
op het veld hebt Gij ons geleerd  
hoe mooi God de wereld heeft geschapen  
en hoezeer Hij houdt van zijn schepping  
en de mens.  
Maar even goed hebt Gij ons gewezen  
op onze taak elkaar lief te hebben  
en voor elkaar te zorgen,  
zeker voor de zwaksten het meest.  
Als wij onze ogen bewust willen openen voor hen, 
kunnen wij U in hen herkennen,  
maar we lopen hen al te vaak voorbij 
Christus, inspireer ons  
om het goede te doen. 

17 november 2024 
 33e zondag B-jaar  

 
Vertrouw op zijn woord 



Heer, Gij hebt ons geen leven beloofd  
vol rozengeur en maneschijn,  
maar zelfs bij geringe tegenslag  
laten we zo vlug de moed zakken,  
alsof de hele wereld vergaat.  
We vergeten daarbij al te snel dat uw naam is: 
‘Ik ben bij u’,  
en uw belofte van leven na de dood.  
Omdat we in moeilijke omstandigheden  
al te vaak vergeten dat uw Woorden  
eeuwigheidswaarde hebben, vragen wij:  
Heer, inspireer ons  
om te vertrouwen op uw woord. 
 
Gloria 

 
Openingsgebed  
God, Gij hebt dromen  
van vrede en gerechtigheid in ons hart gelegd.  
Wij bidden U: help ons,  
om in tijden van onzekerheid en angst,  
de hoop en het vertrouwen niet te verliezen.  
Maak ons ontvankelijk voor uw droom  
van vrede en leer ons,  
desnoods door tranen heen,  
te geloven in een nieuwe hemel  
en een nieuwe aarde.  
Dat vragen wij U door Jezus,  
Hoop voor alle mensen in tijd en eeuwigheid. 
Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
De lezingen brengen een boodschap van hoop  
en bemoediging en zijn een uitnodiging om ook in de 
moeilijkste omstandigheden te blijven volharden.  
Elk einde krijgt een nieuw begin. 
In een tijd waarin het Joodse volk grote nood en 
vervolging kende, vertolkt de profeet Daniël in de 
eerste lezing de hoop op een leven na de dood.  
In de evangelielezing spreekt Jezus in beeldrijke taal 
over het einde der tijden.  
Het kwaad krijgt niet het laatste woord,  
maar wordt door Christus overwonnen.   
 
Eerste lezing  Daniël, 12, 1-3 



Moment voor de kinderen 
 
Orgel 
 
Evangelie  Marcus 13, 24-32 
 We zingen rechtstaand 

Homilie 
 
Geloofsbelijdenis 
Wij worden aangespoord  
om te vertrouwen en te blijven getuigen.  
Laten wij die raad opvolgen  
en samen ons geloof belijden. 
 
Ik geloof in God  
die de wereld heeft bestemd  
voor het geluk van de mensen.  
Hij nodigt ons uit  
om deel te hebben aan zijn Liefde. 
 
Ik geloof in Jezus Christus,  
die aan de Liefde van God gestalte  
heeft gegeven.  
Hij heeft zich ingezet om mensen  
te bevrijden.  
Hij is hierin zo ver gegaan  
dat Hij er zijn leven voor heeft gegeven. 
 
Ik geloof dat zijn Geest  
nog steeds mensen blijft bezielen en  
oproepen om de weg van de liefde te gaan. 
 
Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen 
treden en die hun daden richten naar wat 
Hij heeft voorgeleefd.  
Zij zijn het zout der aarde.  
Zij zijn het licht der wereld. 
Tot die gemeenschap van mensen  
wil ik behoren want ik wil meebouwen  
aan Gods eigen droom:  
‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 
waar het goed is om te leven voor allen’. 
Amen. 



Voorbeden  
Morgen, op 18 november vindt de jaarlijkse  
Werelddag voor de preventie en het herstel  
van seksuele uitbuiting, misbruik en geweld  
tegen kinderen plaats. 
We willen vandaag dan ook bidden  
voor slachtoffers van misbruik en geweld, 
die niet gehoord worden en  
geen erkenning vinden.   
We streven naar een Kerk die luistert en troost. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bidden we voor allen  
die verantwoordelijkheid dragen in onze Kerk.  
Dat ze getuigen van Gods trouw en  
van Jezus’ belofte,  
dat er ondanks zoveel leed, geweld en onrecht  
toch toekomst is, geluk en vrede voor alle mensen.  
Laat ons bidden,  ... 
 
Bidden we voor alle mensen die een moeilijke tijd 
doormaken en twijfelen aan de toekomst;  
voor allen die ontgoocheld zijn in mensen.  
Dat ze zich gedragen weten  
door mensen die met hen meegaan  
en zo Gods zorg en trouw ontdekken.  
Laat ons bidden, … 
 
Bidden we voor onze geloofsgemeenschap.  
Dat we elkaar bemoedigen en steunen in geloof  
en vertrouwen op een hoopvolle toekomst.  
Laat ons bidden, ... 
 
Bidden we ten slotte voor allen die gestorven zijn, 
mensen van wie we wellicht te vroeg afscheid 
moesten nemen (…) 
Laat ons bidden, ... 
 
Offerande 
Dankjewel om  
onze geloofsgemeenschap  
een financieel duwtje  
in de rug te geven. 
Dit kan ook via je bankapp.  
Het bedrag kan je zelf aanpassen. Dank je wel ! 



Gij komt tot ons in ’t morgenuur,  
in dauw van nieuwe dingen 
in ’t kind dat lacht, in licht en vuur,  
n ’t lied dat wij U zingen 
in ’t woord dat Gij nu tot ons spreekt,  
in ’t brood dat Gij hier met ons breekt, 
in duizend, duizend dingen 
 
Dankgebed 
Wij danken U, Heer onze God,  
om alles wat Gij voor ons zijt:  
Schepper en Bevrijder, Herder van mensen,  
Licht en Leven.  
 
Wij danken U omdat Gij liefde zijt,  
onze Lotgenoot wilt zijn,  
die ons falen vergeeft en  
zich over ons ontfermt,  
die begaan is met ons lijden en  
onze vreugden deelt.  
 
Wij blijven vertrouwen op U,  
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,  
uw stem niet wordt gehoord  
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.  
 
Wij danken U, Heer onze God,  
om Jezus, uw Zoon:  
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.  
In Hem is uw vergeving en genezing  
mens geworden. 
 
Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht,  
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven en Hem 
Mensenzoon genoemd.  
Zend zijn Geest in ons midden:  
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt, 
die geloof geeft in de toekomst,  
vertrouwen in de mens,  
barmhartigheid en recht. 
 
 



Zo kan deze wereld een koninkrijk  
van vrede worden  
waar vreugde en toekomst is voor allen,  
een wereld waar het goed is te leven in de 
naam van Jezus, uw Zoon. 
 
Onze Vader 
 
Vredeswens 
Met iemand spreken over vrede  
is eenvoudiger dan iemand anders de vrede  
toewensen.  
Als je elkaar de vrede toewenst, is er sprake 
van een persoonlijke band,  
hoe minimaal die band soms ook is. 
Als wij elkaar hier de vrede toewensen,  
tonen wij hoe God mensen samen wil zien.  
Laten wij daarom bidden:  
 
Heer Jezus, Gij die te midden van  
uw leerlingen sprak: ‘Vrede zij u,’  
open onze ogen en reik ons uw hand,  
opdat wij U herkennen in de vredeswens 
van onze naaste,  
Gij die onze vrede zijt, in eeuwigheid.  
 
De vrede van de Heer zij altijd met u.  
Geven wij elkaar nu een teken van vrede. 

 
Communie 



Slotgebed 
God en Vader, hemel en aarde  
wilt Gij vernieuwen in Jezus, onze Heer.  
Breng ons zijn woorden, zijn goedheid  
en zijn trouw in herinnering  
als wij U zoeken  
in goede en kwade uren,  
in nood en verdrukking,  
in oorlog en ergernis.  
Houd in ons de hoop levendig  
dat uw vrede komt 
dat Gij goedheid doet zegevieren,  
dat Gij alles tot voltooiing brengt.  
Amen.  
 
 
 
 
 
 

Om mee te nemen onderweg  
God, als we het gevoel hebben  
dat de grond onder onze voeten verdwijnt,  
help ons dan omhoog te kijken en te ontdekken 
dat we ook gedragen kunnen worden  
door wat we hopen en dromen en  
door het vertrouwen op uw Woorden. 
 
Als we alleen nog maar schaduw zien  
van donkere wolken 
en ons bedreigd voelen door al het kwaad  
dat geschiedt,  
help ons dan te zoeken naar lichtpuntjes  
die onze hoop aanwakkeren  
en onze blik richten op wat U  
met de toekomst voorhebt. 
 
naar Greet Brokerhof-van der Waa 



Slotlied 

 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
WELKOM OP: 
 
Sneukelwandeling 20 november:  
14-18 uur: Onze geloofsgemeenschap is één  
van de organisaties. Zie flyers achteraan. 
Wie graag in groep de sneukelwandeling doet:  
we vertrekken om 14.30 uur aan onze kerk.  
Schrijf je naam op de lijst achteraan in de kerk. 
 
Legobouwdag 14 december: 13u30- 17u30 
 

Over Kerstmis gesproken in het alledaagse 
20 december: 19u30: vertelling door Ad Goos + 
orgel door Jo Van Eetvelde. Gratis 
 

Impulsavond, nieuwjaarsreceptie: 3 januari: 
19u30 in Ons Huis 
 
Concerten: 
Vandaag om 16u: Bach door o.a. met Hera!  
in de Nicolaaskerk. 
Zaterdag 23 november: Bach: 19u inleiding,  
20u concert in onze kerk 
Zondag 01 december om 15u: Winterdreams: 
door vocaal ensemble Ootre Sjoos 
Zondag 22 december om 16u: X-mas XL: 
in de Don Boscokerk 


